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FELIX TIMMERMANS

God is als bliksem, die door rotsen slaat
als perzikbloesems, die traag opengaat,
een bergmeer tegen avond,
of als een vallend blad,
een dauwdrop koel en lavend;
soms als een verre, witte stad,
of als een kinderlied,
soms als ... maar ach, mijn ziel, ik weet het niet,
ik heb ineens zoo n schoon verdriet.

Ulit: Adagio — door Felix Timmermans

Biih je jak blesk, ktery se tf{sti o skalu,
jako broskvonovy kvét, jenZ rozviji se pomalu,

jak horské pleso za vedera
¢i jako list padajici shora,

studena kapka rosy plna Zivota;

né&kdy zas jako bilé mésto v dali,

nebo snad pisni¢ky nasi Klary,

jindy jak ... ach, duSe m4, vZdyt j4 nemam zdéni,
co mé tu nahle tak krisn& mami.

Ze sbirky Adagio Felixe Timmermanse
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